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Liturgie voor de eredienst op  

 

zondag   28 september 2025 om 

 

10.00 uur in de Protestantse Kerk te Nieuw-Vossemeer 

 

 

 
 
Voorganger: ds.    Hans de Bie 
Ouderling: mw.  Plonie van Ooijen 
Diaken: mw.  Dieneke van Weesep 
Organist: mw.  Gertje van Elsacker 
Koster: dhr.   Anthonie Verwijs 
Videoteam: dhr.   Marcel de Jong 
 
 
VOORBEREIDING 

Orgelspel 

Welkom en afkondigingen 

Moment van stilte 
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De kaarsen worden aangestoken met het licht van de Paaskaars 

 

Aanvangslied  Lied  287: 1, 2 en 5    (staande)                       

 

1  Rond het licht dat leven doet 

groeten wij elkaar met vrede; 

wie in voor- of tegenspoed 

zegen zoekt, mag binnentreden, – 

bij de Heer zijn wij hier thuis, 

kind aan huis. 

 

2  Rond het boek van zijn verbond 

noemen wij elkaar bij name, 

roepen wij met hart en mond 

levenswoorden: ja en amen – 

als de kerk van liefde leest 

is het feest! 

 

5  Rond het licht dat leven doet 

groeten wij elkaar met vrede. 

Paaslicht straal ons tegemoet, 

zegen wie uw liefde delen, – 

licht dat dit geheim behoedt: 

God is goed. 

 

Groet en bemoediging 

voorg. De Heer zij met u 
allen   Ook met u zij de Heer 
voorg. Onze hulp is de Naam van de Heer 
allen  Die hemel en aarde gemaakt heeft 
voorg            Die niet loslaat het werk van zijn handen 
allen              maar trouw is in eeuwigheid. Amen 
 
Drempelgebed 
 
                               (gemeente gaat zitten) 
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Psalm van de zondag:  Psalm 121  (Nieuwe Psalmberijming) 
 
1. Mijn ogen kijken naar omhoog. 
Ik zie de bergen staan, 
daar komt mijn hulp vandaan, 
daar houdt de HEER mij in het oog; 
Hij maakte en bewaarde 
de hemel en de aarde. 
 
2. Hij laat je voeten veilig gaan. 
Als jij obstakels ziet: 
je helper sluimert niet. 
Hij slaapt niet, nee, Hij kijkt je aan 
en laat zijn steun ervaren. 
Hij zal zijn volk bewaren. 
 
3. De HEER zal steeds je helper zijn; 
zijn schaduw, zo dichtbij, 
blijft aan je rechterzij. 
De zon en maan doen je geen pijn. 
De HEER zal alle dagen 
en in de nacht jou dragen. 
 
4. De HEER bewaart je voor het kwaad. 
Je ziel, je leven zal 
bewaard zijn, overal. 
Waar je ook komt of waar je gaat – 
voor nu en na dit leven 
zal Hij bescherming geven. 
 
Kyrië gebed met gezongen Kyrië 
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Glorialied  150-A: 1   (staande) 
 

1  Geprezen zij God! Gij engelenkoor 

dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 

Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 

die allen daarboven tot dankzegging riep. 

 
 
RONDOM  HET  WOORD 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing     Prediker 3 : 16-22  en  11 : 7 – 12   (NBV21) 
 

16Ik heb nog meer gezien op aarde. Overal zag ik misdaad en onrecht. Er zijn 

geen eerlijke rechters meer.  

17Ik dacht bij mezelf: God zal ooit rechtspreken over eerlijke mensen en over 

slechte mensen. Hij heeft de juiste tijd bepaald voor alles wat er gebeurt. 

18Ik dacht bij mezelf: God wil dat de mensen anders zijn dan de dieren. Maar hij 
ziet dat ze als dieren met elkaar omgaan.  

19Het gaat met de mensen net zoals met de dieren. Leven en dood zijn voor 
mensen en dieren hetzelfde. Mensen zijn niet meer waard dan dieren, want 

ook mensen leven maar kort.  

20Mensen en dieren gaan op dezelfde manier dood. Ze zijn uit aarde gemaakt, 
en ze worden weer aarde.  

21Gaat de laatste adem van de mensen misschien naar boven? En die van de 
dieren naar beneden? Dat weet niemand. 

22Een mens kan maar het beste vrolijk zijn. Dat kan hem niet meer afgepakt 

worden. Als je dood bent, geniet je nergens meer van. 
 

7Het licht is een genot. Wat een weldaad voor de ogen om de zon te zien!  

8Wanneer een mens lang leeft, laat hij dan van elke dag genieten en bedenken 

dat de dagen van de duisternis ontelbaar zullen zijn. De toekomst is niets dan 

leegte.  

9Geniet dus, beste vriend, van je jonge jaren, haal je hart op aan de dagen van 

je jeugd. Volg de wegen die je hart wil gaan, gun je ogen wat ze wensen. En 

onthoud bij alles wat je doet dat God je aan zijn oordeel onderwerpt.  
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10Belast je hart niet met verdriet en houd je lichaam vrij van kwalen, want je 

jeugd en jonge jaren zijn al snel voorbij. 

 

Zingen  Lied   807: 1, 2 en 5 

 

1  Een mens te zijn op aarde, 

is eens voorgoed geboren zijn, 

is levenslang geboortepijn. 

Een mens te zijn op aarde 

is leven van de wind. 

 

2  De bomen hebben wortels 

de bomen mogen stevig staan 

maar mensen moeten verder gaan. 

De bomen hebben wortels 

maar mensen gaan voorbij. 

 

5  Een mens te zijn op aarde 

is pijnlijk begenadigd zijn 

en zoeken, nooit verzadigd zijn, 

is rusten in de aarde 

als alles is volbracht. 

 

Schriftlezing  Lukas 12 : 13-21 

13Iemand uit de menigte zei tegen Hem: ‘Meester, zeg tegen mijn broer dat hij 

de erfenis met mij moet delen!’  

14Maar Jezus antwoordde: ‘Wie heeft Mij als rechter of bemiddelaar over jullie 

aangesteld?’  

15Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Want ook 

al heeft een mens nog zoveel, zijn leven bezit hij niet.’  

16En Hij vertelde hun de volgende gelijkenis: ‘Het landgoed van een rijke man 

had veel opgebracht,  

17en daarom vroeg hij zich af: Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn 

voorraden op te slaan.  

18Toen zei hij bij zichzelf: Wat ik zal doen is dit: ik breek mijn schuren af en 

bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan,  
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19en dan zal ik tegen mezelf zeggen: Je hebt veel goederen in voorraad, genoeg 

voor vele jaren! Neem rust, eet, drink en vermaak je.  

20Maar God zei tegen hem: “Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden 

teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen?”  

21Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is 

bij God.’ 

 

Zingen  Lied:    718 

 

1  God, die leven 

hebt gegeven 

in der aarde schoot, 

alle vrucht der velden 

moeten we U vergelden, - 

dank voor ’t dagelijks brood. 

 

2  Niet voor schuren, 

die niet duren, 

gaf Gij vruchtbaarheid, 

maar opdat op aarde, 

in uw goede gaarde, 

niemand honger lijdt. 

 

 

3  Maar wij rijken, 

ach, wij blijken 

hard en onverstoord. 

Open onze oren, 

Heer, opdat wij horen 

’t roepen aan de poort. 

 

4  Wil dan geven, 

dat ons leven 

zelf ook vruchtbaar zij. 

Laat in goede daden 

’t woord van uw genade 

opgaan, sterk en vrij. 
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Uitleg en verkondiging             

 

Meditatief orgelspel              

 
Zingen  lied   850:   1. 3 en 4 
 

1  Geen taal bij machte U te meten, 

geen woord toereikend om het licht 

te schatten van uw eeuwig wezen. 

Wie zijn wij voor uw aangezicht? 

 

3  Wie zijn wij dat wij zouden weten 

de oorsprong van wat leven is, 

de tijd door U ons toegemeten, 

de toekomst, uw geheimenis? 

 

4  Hoe zouden wij U kunnen peilen? 

Ons meetsnoer is zo klein en broos. 

Verborgen blijven uw geheimen, 

uw schepping maakt ons sprakeloos. 

 

Dankzegging - voorbeden, stil gebed, het ‘Onze Vader’.  
 
Gebed met als acclamatie:       Keer U om……         tekst:  Huub Oosterhuis 
                                                                                          muz:   Antoine Oomen 
 

 
 
 
Inzameling gaven  
 1e collecte voor  Missionair werk (L) 
 2e collecte voor  Diaconie 
 3e collecte voor Onderhoud kerken 
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Tijdens de collecte zingen we het Taizélied “Ubi Caritas”  (568-A) 
 

Ubi caritas et amor, 

ubi caritas Deus ibi est. 

 
ZENDING  EN  ZEGEN 
 
Slotlied:   425  (staande) 
 

1  Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 

in Christus verbonden, tezamen gezonden 

op weg in een wereld die wacht op uw woord. 

Om daar in genade uw woorden als zaden 

te zaaien tot diep in het donkerste dal, 

door liefde gedreven, om wie met ons leven 

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

 
Zegen 

        

 
Orgelspel 

 
 

  
MEDEDELINGEN 

Koffiedrinken 
Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te blijven 
drinken en elkaar te ontmoeten. 
 
Kerkdiensten 
Zondag  5 oktober  2025 om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk                             
te Bergen op Zoom.  
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Gezamenlijke viering 80+ers 
Op 10 oktober  14.00 uur in de Sint Martinus kerk. 
Er is een korte viering en een gezellig samenzijn. 
Opgave voor 1 oktober  bij Lia Rozendaal  tel 0164 682581 
 
Open Kerk zaterdag 4 oktober 2025 
Sint-Martinuskerk 10.30 uur 13.30 uur. 
 

                                        
     
Deze ochtend gaan we bloemen schilderen  
o.l.v. Ria Jeroense,   voor alle mensen die zich  hiervoor hebben 
aangemeld.                                      
Voor alle andere bezoekers is er weer een lekker kopje koffie of thee en een 
luisterend oor. 
Ook de handwerktafel en de boekentafel zijn weer present. 
  
Volg ons op: facebook (@pghnv)  en Instragram (@pknhnv) of  www.pghnv.nl/ 
Berichtjes sturen naar: pghnv@gmail.com 

mailto:pghnv@gmail.com

